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Dankbaar gedenken wij

mevrouw
MARGUERITE PORIAU
weduwe van de heer

GUSTAAF VERNIERS

geboren te Zottegem op 9 november 1904
en er godvruchtig overleden
in het A.Z. St.-Elisabeth op 28 januari 1994,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

André en Monique Verniers-De Smet en kinderen,

De families Verniers, Poriau, Glorieux en
Van Doorselaere

danken U voor uw blijken
van medeleven en gebed.

Heer, onze God,

Gij zijt het begin en het einde.

Alles komt van U en keert tot U terug.
De naam van elke mens staat geschreven
in de palm van Uw hand.

Gij kent ons hart.

Gij weet hoezeer wij verlangen

naar vreugde en geluk.

Als het donker is

zoeken wij naar licht,

als het koud is

naar warmte.

Zijn wij in nood, dan zien we uit
naar iemand die kan helpen.
Kom dan in ons bestaan,

neem ons bij de hand,

verwarm ons hart,

verlicht ons pad.

Spreek tot ons Uw woord van vrede

en laat ons geborgen zijn in Uw liefde.

Wij vertrouwen U Marguerite toe

nu haar leven onder ons is afgebroken
vragen wij om Uw barmhartigheid.

Vergeet niet dat zij in Uw naam gedoopt is
en thans verlangt tot Uw rust en vrede

te komen voor altijd.
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