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TOT VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

JULIEN, MARIN POT

weduwnaar van Mevrouw

DENISE MORJEAN

geboren te Ronse op 25 januari 1898
en er godvruchtig overleden op 8 juli 1983,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Na een lang leven, is onze goede vader de
eeuwigheid ingegaan. Hij kende tot op hoge
ouderdom menselijk geluk in gezin, arbeid en
ontspanning. De laatste levensjaren spaarden
hem echter niet van ziekte, lijden en beproe-
vingen. Velen verliezen in hem, een goede
trouwe vriend, die, niettegenstaande een uiter-
lijke rechtzinnige strengheid, allen een goed
hart en oprechte vriendschap toedroeg.

Een bewijs van zijn uitzonderlijke karakter-
sterkte gaf de overledene ons, tijdens de
laatste weken van zijn lange, ongeneeslijke
kwaal : hij deed al het mogelijke om niet tot
last te zijn van zijn naastbestaanden en ver-
droeg met stille moed zijn lijden.

Peut-étre nous demandons-nous : pourquoi
tant de souffrances, qui ne peuvent étre sou-
lagées ni guéries, ni par la science médicale,
ni par les soins assidus de ses proches. Pour
nous, Chrétiens, la souffrance porte en elle une
valeur rédemptrice, car elle a été sanctifiée
par la passion et la mort de notre Seigneur

Jésus Christ : le chemin de la croix meéne
vers la résurrection et la gloire.

Mes trés chers enfants et petits-enfants, je
vous remercie de tout coceur pour votre grande
et généreuse affection, témoignée durant ma
vieillesse solitaire et ma longue maladie.
Votre présence et vos bons soins furent pour
moi réconfort et consolation. Puisse le Seigneur
vous bénir.

Chere famille, chers amis, que votre ferven-
te priere, pour le repos de mon ame, soit une
ultime preuve de votre amitié.

R.ils Ps

Heer en Mevrouw Louis DUFAYE-POT,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Julien POT-DE MEUE,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Guy HEYMANS-POT,
Mevrouw Jules MORJEAN-MOERMAN,

Zijn schoonbroer, schoonzusters, neven en
nichten,

De families POT, VALCKENEIRE, MORJEAN,
MOERMAN en PONNET,

danken voor de blijken van
medevoelen.

remercient pour vos marques
de sympathie.

Rouwdienst Aelvoet




