Kom, Gezegende van mijn Vader
en neem bezit van het Rijk dat voor U
bereid is vanaf het begin der tijden.

.I.

In dankbare herinnering aan
DE HEER

Victor POT

echtgenoot van Mevrouw Odile VANDEPUTTE

geboren te Schorisse op 31 augustus 1925
en godvruchtig overleden te Ronse
op 6 oktober 2001,gesterkt door de
laatste H. Sacramenten.

In stille vrede heeft hij zachtjes afscheid
genomen van dit aardse leven, omringd door
de goede en trouwe zorgen van zijn lieve
echtgenote, zijn kinderen en het verplegend
personeel van het ziekenhuis.

Heden begeleiden wij deze goede gelovige
mens met de gebeden en de gezangen van
de kristelijke begrafenisliturgie naar zijn laat-
ste rustplaats ; op de grote tocht naar het
nieuwe en eeuwige bestaan.

Victor was een geliefde en zeer gekend
mens in onze parochie. Hij was een stille
werker en een optimist in het leven. Na zijn
verhuis, dat zwaar om dragen was, had hij
toch veel nieuwe hoop dat alles ten goede zal
komen ... maar zijn ziekte is hem toch fataal

geworden. Victor heeft de goede strijd gestre-
den en het geloof bewaard. Naar het Paradijs
mogen de engelen hem begeleiden. "Bij uw
aankomst zullen allen die gemarteld zijn u in
hun armen sluiten en dan dragen ze u mee
naar de Stad, het Heilige Jerusalem. Daar
schaart een koor van lichtgestalten zich om u
heen en met Lazarus, de arme van weleer,
zult u zijn in rust en vrede voor altijd.”

Mijn dierbare echtgenote, kinderen, klein-
kinderen, mijn goede vrienden en geburen,
mijn allerbeste dank voor al uw lieve atten-
ties. Ik ga een ander land bewonen. Vaarwel,
eens zien we elkander weer.

Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans, bid
voor ons.

Odile VANDEPUTTE, zijn echtgenote;

André en Brigitte POT-NAESSENS,
Jo POT en Mieke,
Chris POT en Sylvie,
Frans en Marijke POT-MABILDE,
Jens POT,
zijn kinderen en kleinkinderen;

De families POT-COPPENS en
VANDEPUTTE-VALEPIJN

danken U oprecht voor de blijken
van medeleven en gebed.

Namis in de parochiekerk te Schorisse op
zondag 28 oktober 2001 om 10 uur.

Rouwdienst Devos. Ronse.







