Vertrouwend op een eeuwig weerzien
bewaren we dankbaar en liefdevol
het aandenken aan:

MEVROUW
Laurette PRIEELS

echtgenote van de heer
Michel VAN DER MEERSCH.

Geboren te Erwetegem op 2 maart 1934
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 14 juni 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Michel Van Der Meersch, haar echtgenoot,
Geert en Conny Strobbe - Van Der Meersch,
Jannick en Ineke,

Karel en Betty De Vuyst - Van Der Meersch en Kevin,
haar kinderen en kleinkinderen,

en de families Priéels, Van Der Meersch, Beké en

Van Paemel danken U voor uw gebed en troostvol

medeleven.

Begr. Van Vijle, Zottegem - 09/360.11.15 - 360.75.60

Nog in de bloei van haar leven, en er nog zo nodig
voor haar naastbestaanden, ja, het is te vroeg op 62-
jarige leeftijd te moeten heengaan.

Het leven van Laurette was een ononderbroken toe-
wijding aan haar gezin ... altijd bereid tot helpen. Na haar
vader, mocht ook haar bejaarde moeder steeds op haar
rekenen. Ze was altijd gereed om met een grote inzet te
helpen waar het kon.

Heel haar familie, maar bijzonder de drie kleinkinde-
ren droeg ze een bijzondere liefde toe. Ze was zo gelukkig
het H. Vormsel van Jannick als meter te mogen meema-
ken. Het is haar laatste familiefeest geweest hier op
aarde. Maar als christenen weten we dat ons een hereni-
ging te wachten staat die eeuwig zal duren in geluk en
vrede.

Laurette had een grote devotie tot Onze-Lieve-
Vrouw. Elke Lourdesbedevaart was voor haar een hoog-
tepunt van geluk, waar ze lang voordien reeds naar
uitzag. Naast het gebed voor haar geliefden zal ze zeker
ook om sterkte voor zichzelf gesmeekt hebben om het
kruis van haar lijden te kunnen dragen.

Alhoewel de ziekte reeds geruime tijd begonnen was
te knagen, verborg ze haar lijden om anderen niet node-
loos bezorgd te maken.

Noodgedwongen moeten we van haar nu afscheid
nemen. We blijven echter met haar verbonden in een
dankbare herinnering en een vroom gebed, tot we haar
mogen weerzien in ons aller eeuwige thuis bij de hemelse
Vader.

H. Maria,
bid voor ons nu en ook in het uur van onze dood.




