Zo iemand de eerste wil zijn, moet hij de
laatste van allen zijn en de dienaar van allen

(Mc IX, 35)
Ik ga terug naar Mijn en Uw Vader...
(Jo. 20,17)

GEDENK IN UW VROOM GEBED DE ZIEL
VAN
EERWAARDE ZUSTER

Marie-Thadée

MEJUFFER
Anna PYCKE
geboren te Nederzwalm 6-3-1884

in het klooster getreden der Zusters
van het H. Hart van Maria, te

Nederbrakel 4-1-1924
ingekleed 4-8-1924
geprofest 10-8-1925

ontslapen in de Heer te Nederbrakel 10-4-1969

voorbereid op de definitievé ontmoeting door

het sacrament van de zieken en de pauselijke
zegen.

Gedurende 41 jaar mocht onze Zuster zich
toewijden aan de zorgen voor bejaarden in
het Rusthuis, en dat deed ze met stipte nauw-
keurigheid en volle toewijding.

In grote eenvoud behartigde zij al de plichten
van de haar toevertrouwde taak. Zij leefde on-
gekend door de wereld, doch hoog gewaardeerd
door haar vele oudjes, die ze, met de haar eigene
zachtmoedigheid behandelde.

Haar laatste levensjaren bracht ze door in
werkzaamheid, daar waar ze nog helpen kon.
Het gebed was haar troost en haar kracht.

Beminde Oversten en Medezusters, hebt dank
voor uw goed zijn voor mij.

Dierbare Familieleden, ik blijf u genegen ;
bidden we voor elkaar.

H. Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

De Oversten en Zusters van het H. Hart van
Maria,
De familie PYCKE,

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Jos. De VI 41 Neerstr. N
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