Ik ben heengegaan om een plaats voor u te
bereiden. (Jo)
Bid voor de ziel van

DE HEER
REMI REMUE

weduwnaar van mevrouw Clara De Waele

geboren te Nederzwalm op 9 maart 1898,
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 24
maart 1985, voorzien van de H, Sakramenten.

Lid van de bond der oudstrijders.

Om uw gewaardeerde blijken van innig mee-

voelen danken U van harte,

Roger en Irma REMUE-MERCHIERS;
Jean en Marie-José DE METTER-REMUE
zijn kinderen
Dirk REMUE
Didier DE METTER en verloofde
Eliane DE METTER zijn kleinkinderen

De families REMUE, DE SCHEPPER,
DE WAELE, VAN STERTHEM

Dank U Heer

om mijn leven van elke dag,

waarin de kleine dingen groot waren

en de grote dingen dikwijls onbelangrijk.

Dank U

voor mijn dromen die nooit vervuld werden
zoals ik wou, maar die Gij veel dieper

hebt beantwoord.

Dank U voor alles

wat anders was dan ik had verwacht.

Ik bid U voor de mensen

laat hun laatste woord niet bitter zijn,

dat ze afstand durven doen van hun
"'eigen-gelijk'’.

Heer,

geef hun de eenvoud

boven zichzelf uit te groeien en te sterven
aan hun eigen 'ik’.

Ik bid U

om meer liefde onder de mensen,

dat ze elkaar niet nodeloos pijn doen,

maar gelukkig mogen zijn.

Moge mijn leven begrepen worden

als een luisterend hopen op Uw uiteindelijke
vreugde,

en zegen allen die naast mij stonden

tot het einde toe.
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