Wie in mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

“;

Vroom en dankbaar aandenken aan

de heer

PHILIPPE KAREL REYNS

echtgenoot van mevrouw
Imelda Petrus

weduwnaar van mevrouw

Cecile Van Caenegem

geboren te Elene op 12 november 1907
en godvruchtig overleden te Zottegem in het
AZ Sint-Elisabeth op 2 november 1995,
gesterkt door het gebed van de H. Kerk.

Mevrouw Imelda Petrus
kinderen en kleinkinderen
de families Reyns, Petrus, Rollé, De Ridder,
Van Caenegem en Cromphout danken u voor
uw gebed, aanwezigheid en medeleven.

Heer God,

in dit uur gedenken we vader,
van wie we erg veel houden.
Dankbaar nemen we afscheid
en vertrouwen biddend vader,
U toe, aan uw grenzeloze liefde.

'n Toegewijde vader, 'n lieve echtgenoot,
moedig en hard gewerkt

in gevende liefde voor zijn huisgezin.
Zacht en stil van aard,

eenvoudig in de omgang,

steeds tot dienst bereid,

recht voor iedereen.

De kerk, je geloof

en vertrouwen op de Heer,

het was je hart.

Vader,

we danken u voor alles

van u ontvangen.

We weten en geloven dat je nu
voor altijd gelukkig bent

in de hemel.

De namis wordt opgedragen in de dekanale
kerk te Zottegem op zondag 19 november 1995
om 11 uur.
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