Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht
stel mij toch nimmer teleur. Ps. 71,1.

Bid voor de ziel van

DE HEER
Abdon® RIGAUX

echtgenoot van
Mevrouw Marguerite DE GEYTER

geboren te Zingem op 15 juni 1912

en in de Heer ontslapen te Oudenaarde op
17 maart 1982, gesterkt door de H. Sacramen-
ten der zieken en het gebed van de Kerk.
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Lid van het geheime leger.

Lid van de inlichtings- en actiedienst.
Drager van verscheidene eretekens.

Uit diepten van ellende roep ik Heer,
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden!
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer;
wil naar mijn beed 'uw oor te luist'ren leggen!
wie zou voor U, acht Heer, nog staande
blijven?

Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer,
zo blijven allen U eerbiedig dienen! 'Ps. 129.
Het leven van deze overledene is niet gemak-
kelijk geweest. Zorg, angst en lijden hadden
zijn ziel getekend. Met grote moed heeft hij
de laatste beproeving in zijn gezondheid ge-
dragen zonder te klagen, omringd door de
toegewijde zorgen van echtgenote en kinde-

ren, dankbaar om hetgeen men voor hem deed
De dood heeft een einde gesteld aan zijn
lange 'lijden en zijn ziel verlost uit alle aardse
zorgen.

Moge O. L. Heer zijn door het lijden ge-
louterde ziel barmhartig zijn en haar opnemen
in het zaligende licht Gods barmhartige liefde.

Duurbare echtgenote, liefste kinderen, samen
waren we gelukkig en met elkaar verbonden
in wel en wee. Dank om dit alles, om uw
genegenheid en goede zorgen. Over de dood
heen blijven we met elkaar verbonden in het
dagelijks gebed. Vaartwel en tot weerziens bij
de Heer,

Beste familie, vrienden en bekenden dank om
uw trouwe vriendschap, ook tijdens de duiste-
re uren van mijn leven. Buiten God is 't ner-
gens veilig. Uw gebed weze mij een aanbe-
veling bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Mw. Marguerite DE GEYTER,
zijn echtgenote;
Hr. en Mw. Willy en Orpha DE BOCK-RIGAUX,
Hr. en Mw. Frangois en Monique
RIGAUX-VAN DEN BERGHE,
zijn kinderen;
Jongeheer Dominique RIGAUX
Jongeheer Yves RIGAUX,
Mejuffer Veerle DE BOCK,
zijn kleinkinderen;
De families RIGAUX, DE GEYTER, DE COCK
GEZELS en BADIE

danken U van harte voor de blijken
van kristelijke deelneming.
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