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Echtgenoot van Mevrouw Marie Bert

Geboren te Elene op 29 augustus 1930
en godvruchtig overleden in
het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem

op 31 oktober 2007,

begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid
en deelneming in de rouw.

Liefste echtgenote, kinderen en kleinkinderen
familie en vrienden,
Vanaf vandaag moet ik alleen verder gaan.
Ik heb altijd mijn best gedaan...
om jullie alles te geven.
Je moet nu zonder mij verder leven.

Pa

Julien...

Zoals iedereen hem kende, is er niet meer.
Hij heeft ons in stilte veraten.

Altijd stond hij klaar; als echtgenoot,

als vader; als grootvader,

als buur en als beste vriend.

Met veel verdriet nemen we afscheid van hem.
Hij laat een leegte na

die we nooit meer kunnen vullen.
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