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MEVROUW

ANNA SAEGEMAN

weduwe van de Heer
LEOPOLD CANOO

geboren te Ronse op 24 april 1907
en er overleden op 15 augustus 1985.

Hr en Mw Marcel SPILEERS-Julia SAEGEMAN,

Hr en Mw Roland BLOMMAERT-Liliane SPILEERS,
Jonge Heer Luc BLOMMAERT,
Mejuffer Inge BLOMMAERT,

De families SAEGEMAN, LAUWERIER, CANOO
en DETEMMERMAN,

danken voor de blijken van deelneming.

Zijn liefde zocht mij teder, — Hij riep mij

dag en nacht; — Hij vond en trok mij weder
— Uit 's duivels zondemacht. — Hij legde
m' op Zijn schouders neer. — En bracht mij

tot de kudde weer.

Koor. Ja, Zijn liefde zocht mij, — En Zijn
bloed, dat kocht mij; — Door genade ben
'k een kind van God. (bis).

Hij reinigde mijn wonden, — Hij stilde al
mijn pijn, — Zodat nu al mijn zonden — Door
Hem gewassen zijn. — 'k Heb vreed’ en blijd-
schap in mijn hart. — Want Jezus droeg voor
mij de smart.

Om voor mijn schuld te boeten, — Ver-
droeg Hij smaad en hoon, — Verwond aan
hand en voeten, — Op 't hoofd een doornen-
kroon ; — En Hij, Die mij het leven gaf, —

Droeg ook voor mij der zonde straf.

Nu is Hij weer verrezen, — En zit aan

's Vaders zij; — Zijn Naam zij lof geprezen —

Daar bidt Hij thans voor mij ; — Van waar nog

steeds de kracht van 't bloed — Mij voor des
Satans macht behoedt.
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