Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn Vriendschap
en Zijn Liefde geven.

Vroom aandenken aan

DE HEER
WILLY SANDRAP

echtgenoot van Mevrouw
Agnés WASTYN

geboren te Bevere-Oudenaarde op 10 juni 1925
en godvruchtig overleden te Oudenaarde

op 13 oktober 1980,

gesterkt door de Heilige Sakramenten der zieken.

Het komt hard aan zo vroeg, nog vooér de herfsttij
van het leven, een goede echtgenoot en vader te
zien heengaan,

Hij was ’'n ijverig man in het volbrengen van zijn
taak, zolang hij kon, en moedig in het uur van
ziekte en beproeving.

Gemoedelijk en hartelijk voor iedereen, was hij ge-
makkelijk bereid tot elke dienst, die men hem vroeg.

Hij leefde met de eenvoud van een edel mens.
God onze Heer, wij danken om dit toegewijd be-
staan in gulle dienstbaarheid en trouw.

Sterk ons geloof en ons vertrouwen dat Gij het
thans voltooit in onvergankelijk geluk. Moge hij voor
altijd nu gelukkig zijn bij U.

Mijn goede echtgenote en kinderen, oprechte dank
voor uw milde en zorgende genegenheid in wel en
wee van elke dag. De scheiding kwam zo vlug en
onverwacht. Betrouw op God in deze pijn : Hij zal
uw steun en sterkte zijn.

Beste familieleden en vrienden, ook u dank ik voor
uw vriendschap en sympathie. Vergeet mij niet in
uw gebed. Zo zullen wij steeds met elkaar in diepe
samenhorigheid verbonden blijven.

De namis wordt opgedragen
op zondag 23 november 1980 te 17.30 uur.

Mevrouw Willy SANDRAP,
geboren Agnes WASTYN,

De Heer en Mevrouw Jean-Pierre SANDRAP -
DECLERCAQ,

Mejuffrouw Carine SANDRAP,

Mejuffrouw Nicole SANDRAP,

Jongeheer Jean-Claude SANDRAP,

De Heer en Mevrouw Rudy VANDEN BORRE-
SANDRAP en kinderen,

De Heer en Mevrouw Arthur DE MEESTER -
SANDRAP en kinderen,

Mejuffrouw Walburge WASTYN,
De Families SANDRAP, VANDEN BOSSCHE,
WASTYN en GEENENS,

danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.




