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God schonk het leven aan ons lief
dochtertje

LIEVE SCHIETTEKAT

in Geraardsbergen op 11 mei 1983.

Door het heilig Doopsel werd het
opgenomen in de vriendenkring van
de Kerkgemeenschap.

Op 31 maart 1984 werd zij te Steen-
huize teruggeroepen om eeuwig als
paasbloemetje Gods hemelrijk te sie-
ren en gelukkig te zijn.

Dank voor uw meeleven en uw gebed

Marc en Lisbeth
Schiettekat - De Meyere

Luc Schiettekat
Filip Schiettekat




