Vrome herinnering aan

mevrouw

ANDREA SERBRUYNS

dochter van wijlen Oscar en Sylvie
SERBRUYNS-DE GEYTER

geboren te Zottegem op 6 november 1927
en er godvruchtig overleden op
23 oktober 1996 in het A.Z. St.-Elisabeth,
gesterkt door het H.Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De familie dankt u voor uw blijken
van medeleven.

Gij kent mij, Heer, Gij doorschouwt mij,
Gij ziet waar ik ga of sta,

van verre kent Gij mijn gedachten,

Gij weet waaraan ik bezig ben of rust.
Gij let op al mijn wegen.

Waar zou ik ooit ontkomen aan Uw Geest,
Waar zou ik mij voor Uw gelaat verbergen?

Beklim ik de hemel, Gij zijt er reeds,

daal ik af in de aarde, daar vind ik U ook.

En viieg ik mee met het morgenrood

tot aan het uiterste strand van de zee,

ook daar zal Uw hand mij verder helpen.

Uw schepping ben ik in hart en nieren,

Gij hebt mij geweven in de schoot

van mijn moeder.

Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk gemaakt,
ontzaglijke wonderen zijn al Uw werken.

O Heer, wat zijt Gij goed!

Gebed naar Psalm 139

druk magerman zottegem - begr. de martelaere







