Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder
lasten gebukt en lk zal u rust en verkwikking
schenken (Mt 11,28).

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MADELEINE SIMOENS

weduwe van de Heer
LEON MORTIER

geboren te Ronse op 8 mei 1900
en er schielijk overleden op 7 juli 1981,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Ook al bereikt een mens een hoge ouderdom,
toch komt de dood te vroeg en onverwacht.
Maar voor hem die gelooft is dit niet het einde
van het bestaan, maar de overgang naar een
ander en volmaakter leven bij de Heer.

Mijn God, Gij peilt mijn hart en Gij kent mij,
Mijn God, Gij weet waar ik ga of sta,

Gij doorziet mijn gedachten van verre.

Gij hebt mijn reizen en rusten bepaald.

Al wat ik ook doe, Gij zijt ermee vertrouwd,
Ja, en er komt geen woord op mijn lippen,
Mijn God, of gij hebt het al gehoord.

Gij hebt uw hand op mij gelegd.

Uw schepping ben ik in hart en nieren,

Gij hebt mij gevormd in de schoot van mijn
moeder,

Ik dank U, Gij hebt mij zo wonderlijk
gemaakt,

ontzaglijke wonderen zijn al uw werken.

God onze Vader,

Alles wat ons dierbaar is hebben we in uw
handen gelegd.

Geef aan ons allen wat wij U met aandrang
vragen, en toon ons dat Gij tot over de dood
heen een God zijt van trouw en barmhartigheid.

Heer geef haar de eeuwige vrede en het eeu-
wig licht verlichte haar.

Hr André BAUWENS-MORTIER (1),
Hr en Mw Marius MORTIER-SALOMON,

Hr en Mw Eric BAUWENS-VAN AUDENHAEGE,
Hr en Mw Pierre SLAGMULDER-BAUWENS,
Hr Guy BAUWENS,

Hr en Mw Yves MORTIER-DE LAET,

Mej. Carine MORTIER en haar verloofde

Hr Patrick DETAND,

Anthony en Gregory BAUWENS,

Marcia MORTIER,

Haar schoonbroers, schoonzuster, neven en
nichten,

De families SIMOENS-WANNYN en MORTIER-
DELOZ,

danken u van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.

remercient pour les marques de
sympathie profonde.

Rouwdienst Firma Aelvoet, Ronse




