Tot vroom aandenken aan

Ghislaine Solomé
echtgenote van Emiel Lauwaert -
Elza Schotsaert(+)
Geboren te Zottegem op 8 mei 1922
en er overleden
op woensdag 23 mei 1984.
Gesterkt door de H. Sakramenten
der Zieken.

Bestuurslid K.A.V. Zottegem
Verpleegster op rust
van het Nationaal Werk voor het
Kinderwelzijn

De families:

Solomé - Lauwaert - Rooms - De Smet -

Schotsaert en De Smet
danken van harte
voor uw deelneming en gebed.

Stervenspijn

Moest ik nu eens sterven

terwijl mijn hart in ’t wilde slaat
en een traan van smart

in bange ogen staat

Mijn God, wat kan ik U schenken
mijn handen zijn zo moe,

ik mis de kracht om fel te bidden
ik lig te smeken met mijn ogen toe

Beelden uit mijn schoon verleden
glijden door mijn koortsigen geest
ik ben te moe om te verlangen

ik mis de stilte die geneest

Een naam komt nu mijn mond ontglippen
terwijl mijn hart in ’t wilde slaat

o God, neem weg dit al te zware

opdat mijn hart niet stille staat

8 november 1946 %é"‘
) '%”'




n.v. printor, 091/60.00.15




