” Komt, gezegende van Mijn Vader,
ontvangt het Rijk dat voor u gereed is .
(Mt. 25,34)
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Dankbaar om haar leven,
bidden we nu voor de zielerust van

mevrouw
IRMA STEVENS

echtgenote van de heer

Arthur Martens
geboren te Deftinge op 10 november 1907
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de St. Franciscuskliniek te Brakel op 16
juli 1980, gesterkt door de HH. Sakramen-
ten der zieken.

Lid van Bond van Gepensioneerden

De families Martens, Stevens,
Tuypens en Machtelinckx

danken u om de hartelijke deel-
neming en nodigt u uit op de namis
op vrijdag 25 juli te 20 u. in de
parochiekerk.

Uitg. Miserez, Deftinge

* Laat nu, Heer, uw getrouwe dienares
Irma, in vrede heengaan .

Zo mogen wij vol hoop en vertrouwen
bidden, want heel haar eenvoudig en
offervaardig leven stond in dienst van
God en van haar gezin. Met raad en daad
=lond zij haar geliefde man terzijde op
het bedrijf en het dagelijks werk dat zij
met toewijding volbracht. Zij was een
plichtsgetrouwe moeder die van ’s mozr-
gens vroeg in de bres stond om haar
kinderen met goedheid en geduld op te
voeden. Haar diep kristelijk en beleefd
geloof was haar kracht in de harde dagen
van beproeving en lijden. Al was zij
uiterlijk ietwat schuchter en teruggetrok-
ken van aard, toch had ze een goed hart
voor haar omgeving. Nu heeft zij, na een
ziekte die op korte tijd haar lichaam
ondermijnd heeft, afscheid genomen van
haar geliefden op een ogenblik dat zij bij
hen nog zo nodig was. Voor haar is een
nieuw leven begonnen, het leven van
eeuwige vreugde en blijvend geluk bij de
Heer.

Goede moeder, uw echtgenoot, kinderen
en kleinkinderen zullen u missen. Uw
afwezigheid bij ons zal altijd aangevoeld
worden als een leemte en een groot tekort.
We danken u voor uw vele toegewijde
zorgen. Blijf gij over ons waken van bij
de Vader ; wij blijven in gebed met u ver-
enigd. En ook zij die door familie- of
vriendschapsbanden met u verbonden wa-
ren vergeten u niet.




