GELOOFD ZIJ JEZUS - CHRISTUS. AMEN.

Zij was ons duurbaar in haar leven. Vergeten wij haar
niet na hare dood. (H. Chrysostomus)

+ BID VOOR DE ZIEL <

van Mevrouw

Estella, Maria, Pharailde STEYVERS

echtgenote van Mijnheer

Omer DE LANGHE

geboren te Mater, de 11 januari 1924 en na een pijnlijke
ziekte overleden te Nederename, de 8 oktober 1957,
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten van onze
Moeder de H. Kerk en de Paus. Zegen«In articulo mortis»

haar echtgenoof ;
haar vader ;
haar schoonouders ;

haar broeders en zusters ;

haar schoonbroeder en schoonzuster ;

Met een levendig geloof bezield, heeft ze de beproe-
vingen en de smarten ener pijnlijke ziekte met een engel-
achtig geduld en volkomen overgeving aan Gods H. Wil
verdragen. Wel wetende dat de pijnen van dit leven als
bloemen zijn die de rijke vruchten der hemelse glorie
voorspellen.

Hoe wreed is het werk der dood! Zij ontrukt ons
een beste en toegewijde echtgenote ; zij breekt de levens-
draad van haar die haar echtgenoot zo gelukkig maakte
en op wier liefde en zorgen hun toekomst berustte, On-
doorgrondelijk zijn Gods raadsbesluiten maar zalvend
toch is Zijn almachtige en algoede Voorzienigheid voor
wie op haar steunt en zich gedwee onderwerpt.

Beminde echtgenoot, onuitsprekelijk groot is uwe
beproeving ; ik ben U ontnomen als gij nog zoveel van
mij verwachtte. Heb moed en betrouwen op God. Hij zal
U helpen en steunen. Mijn liefde voor U is onsterfelijk en
van uit de hemel zal ik U beschermen.

Beminde echtgenoot en dierbare tante Berty, ik
dank U voor al de zorgen die gij mij hebt gegeven en de
offers die gij voor mijn genezing hebt gebracht. Gedenkt
mij in uwe gebeden en troost U bij de gedachte dat wij
allen eens in de hemel verenigd worden.

Beminde vader, sch ders, broeders, zusters
en familieleden, dank voor de zorgen waarmede U mij
omringde gedurende mijn ziekte en gij allen die mij kende,
stort een vurig gebed tot lafenis mijner ziel.

H. Hart van Jezus. ik betrouw op U/ (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid | (300d.a.)

Gevoelig aan uw blijken van christelijke
deelneming in hun rouw, bieden UEd.

haar tante die haar zo liefdevol verzorgd heeft ;
hun innige dank.

Mijnheer en Mevrouw Emiel STEYVERS-MANSSENS en kinderen Patrick en Guy,
Mijnheer en Mevr. Roger DE LANGHE-DE PESTEL en kinderen Myriam, Brigitte en Omer,
De familiéen STEYVERS, WITTEBROODT, DE LANGHE en VAN HUFFEL.

Mijnheer Guido STEYVERS-(+WITTEBROODT),
Mijnheer en Mevrouw André TAELMAN-STEYVERS en kind Catharine,

Mijnheer Omer DE LANGHE,
Mijnheer en Mevrouw Arthur DE LANGHE-VAN HUFFEL,

Mejuffer Bertha WITTEBROODT,

Oud. - R. De Langhe-De Pestel
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