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BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Valere - Walter STICHELBAUT

weduwnaar van Mevrouw
Leonie HOUTEKENS

geboren te Etikhove op 20 januari 1893 en plots
in de Heer ontslapen te Everbeek op 12 maart
1970, gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

Tegen het geweld van de dood kan zich
niemand wapenen. Zij spaart jong noch oud,
komt onvoorzien en wijkt voor niemand.

Mijn God ! Gij vraagt mij in eens het leven ;
ik onderwerp mij aan uw aanbiddelijke wil en
buig het hoofd voor de dood, overtuigd dat
de mens hier geen ander leven heeft ontvangen
dan om het alle ogenblikken met dat van de
hemel te verwisselen.

Heer, vergiffenis voor al wat ik U zou mis-
daan hebben en wees mij indachtig volgens Uw
grote barmhartigheid en goedheid.

Mijn dierbaren en allen die het zo goed met
mij meendet, ik dank U voor uw genegenheid
en 'k vraag U een gebed voor mijn zielerust
als laatste gunst.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

De

familie STICHELBAUT-HOUTEKENS,
danken U voor uw blijken van deelne-

ming.

Uitg. A. Opdecam - Everbeek




