Kristus is waarlijk verrezen !
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Wij geloven in de overgang
naar het eeuwig leven
van de Heer

Albert - Robert TRONQUO

zoon van + Remi TRONQUO
en Irma VAN OYCKE,

geboren te Opbrakel op 13 februari 1932 en

er vroegtijdig overleden op 16 april 1973 in
de Sint-Franciscuskliniek.

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De families TRONQUO-VAN OYCKE,
danken voor uw aanwezigheid en uw me-
devoelen in rouw en droefheid die hen
allen kwam te treffen.

De plechtige rouwdienst heeft plaats gehad
op tweede Paasdag, maandag 23 april 1973 te
9u.30 in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel.

Pcsen ! De dag die de Heer heeft gemaakt.

In dz verrijzenis van Jezus zijn ook wij opge-
staan uit de dood en opent zich voor ons een
radikaal nieuwe toekomst.

Jezus, die voor ons geleden heeft en gestor-
ven is en uit de doden is opgestaan, is het
licht van de wereld, onze enige hoop in onze
angst omdat wij moeten sterven. Hij troost
ons met de belofte dat we eens onsterfelijk
zullen zijn met Hem.

Groot is onze ontsteltenis en droefheid om
het vroegtijdig heengaan van deze levenslus-
tige jonge man. Vroegtijdig werd hij geknakt
door het harde labeur in de ongezonde mijn.
Het laatste jaar van zijn leven was getekend
door ziekte en leed. Verdoken en stil heeft
hij het offer van zijn leven gebracht en is
opgegaan naar het eeuwige paasfeest om er
te delen in de rust, het licht en het geluk
van deze die in de Heer sterven.

Mijn geliefde moeder, broers en zuster, mijn
familie en mijn werkmakkers, eenzaam laat ik
U achter, zo onvoorzien en vroegtijdig is de
band van genegenheid verbroken. Dank aan
allen en voor alles.

Heer, gedenk mij in Uw Rijk !

Uitg. S. Gijselinck, Opbrakel




