VROOM AANDENKEN AAN
JUFFROUW

Julia VAN CAUWENBERGE

geboren te Nederbrakel op 16 september 1908
en overleden in de Kliniek H. Familie te Gent
op 7 juni 1988,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

GIJ BADT OP EENEN BERG

Gij badt op eenen berg alleen,
en... Jezus, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden :
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn ogen sla ;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan ;
die honger, en niet vragen kan ;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet !

O leert mij, armen dwaas,
hoe dat ik bidden moet !

(Guido Gezelle).

Lieve zuster, tante Julia, Juffrouw Julia,

Met velen zijn wij dankbaar om uw rijk-
gevuld leven. Familie, vele vrienden en oud-
leerlingen en -collega's, allen zullen wij u
ons herinneren als een grote viouw en een
goed mens : fier en veeleisend, maar ook
gastvrij en mild.

Uw sterke gehechtheid aan principes en
waarden, uw voortdurende bekommernis om
onderwijs en opvoeding, zullen velen van ons
blijven inspireren.

Tot op het eind zijt gij, ondanks uw lijden,
gebleven zoals wij u altijd gekend hebben :
scherpzinnig, gevoelig aan attenties en dank-
baar om vriendschap, die gij zelf altijd gul
geschonken hebt.

Nu zijt gij vertrokken voor uw laatste en
grootste reis. Het was duidelijk dat gij, zoals
bij al uw wereldreizen, niet onvoorbereid
zijt vertrokken : uw afscheidswoorden waren
voor ons een levensopdracht: « Zorg goed
voor elkaar. Kom altijd goed overeen. Bid
voor mij, zoals ik voor jullie zal bidden ».

¥
De families VAN CAUWENBERGE en MISEREZ,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.
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