“ Wij zullen nooit zijn moed vergeten
zijn ongetemde levensmoed.
Hij wilde van geen wijken weten
tot hij, het laatste leed geleden,
zich rustig gaf aan God voorgoed.”
Leo Vercruyssen.

.I,

In Gods vreugde rust

De Heer
Henri VANCEUNEBROECK

Echtgenoot van Mevrouw
Julia DE TEMMERMAN

Geboren te Maarke-Kerkem op 18 september 1918 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 9 november 2000,
gesterkt door de ziekenzalving.

Oudstrijder 1940 -’45
Schatbewaarder N.S.B.-Schorisse
Lid Nat. Verbond Veteranen Koning Leopold IlI

De novemberdagen van de herfst en vallende bladeren
spreken van Allerheiligen. * Zie ik maak alles nieuw.”
Onze dierbare overledene is lang gelukkig geweest.
Rust gunde hij zich niet. Altijd was hij paraat om zich in
te zetten als een gedienstig, eerllijk en rechtvaardig
man.

Als een forse eik, die zjn kruin verheft boven het
landschap, zo hebben we Henri gekend.

“Wat recht was en schoon, joeg zijn boezem in brand.”
Deze woorden zijn ongetwijfeld op hem toepasselijk.

Hij is trouw geweest aan zijn Vaderland als soldaat, als
oudstrijder, de achttiendaagse veldtocht voor vrijheid en
recht, God, Koning en Vaderland tot eer.

Als trotse vaandeldrager en schatbewaarder N.S.B.
verlangde hij reeds naar de 11-novemberviering, maar
voor Henri is het bij de Heer.

Zijn werk was zijn hobby, steeds in de bres als eerste
en als laatste, was hij een graaggezien man. We
denken terug aan de tijd toen hij fier en gezind rondtrok
met zijn “dorsmachine”. Zo groot als zijn ijver was voor
zijn werk, was die ook voor zijn gezin en zijn familie.

Moge de morgen van de grote ontmoeting met de Heer,
voor hem de dageraad zijn van het onvergankelijk
volkomen geluk.

Julia, we hielden stevig van elkaar.
Dank om jouw trouw en goede zorgen.

Min liefste zoon, jij was mijn houvast in de laatste
hopeloze dagen, dank om wat jij voor mj deed.
Beste familie en vrienden,
ik dank jullie om elke bljjk van genegenherd.
Beste strijdmakkers, bijf trouw aan ons dierbaar land,
trouw in leven en dood.

Vaarwel en bid voor mij.

Voor uw aanwezig zijn en uw gebeden
danken U zeer oprecht de families
Vanceunebroeck, De Vos, De Temmerman & Bocstael.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055/ 31.11.33.







