Heer, laat Uw dienaar gaan in vrede.
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Gedenk in uw gebeden de ziel van

de Heer

Gilbert, Jozef VAN CROMBRUGGE

echtgenoot van Mevrouw
Julienne DE SUTTER

geboren te Strijpen de 20 december 1905 en god-
vruchtig overleden in het Ziekenhuis Dr. Goffaeris
te Zottegem de 28 april 1980, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der Zieken.

Oudstrijder van de oorlog 1940-1945.

Mevrouw Julienne De Sutter,
De families Van Crombrugge, De Sutter, Coessens
en Haegeman,

danken U voor uw oprecht medeleven en
gebeden.

Goede God, nu wij deze goede man ten grave
leiden kunnen wij niet nalaten U te danken voor
alles wat hij voor ons is geweest.

Hij zal voortleven in onze herinneringen omwille
van zijn trouw aan God, zijn stille nederige le-
venswijze, zijn werklust en grote behulpzaamheid.
Ook in de wederwaardigheden van het leven en
zelfs in de beproeving van zijn ziekte was en
bleef hij sterk en vol moed.

Gelijk iemand leeft zo zal hij sterven zegt men
spreekwoordelijk ; daarom was zijn heengaan een
blijk te meer van zijn christelijke levenszin. Even
gelijkmoedig als hij het goede uit Gods handen
kon ontvangen zo kon hij evenzeer leed en tegen-
slag aanvaarden zonder morren en zonder klagen
gans onderworpen aan Gods H. Wil.

Moge de Heer zijn trouwe dienaar lonen voor zijn
voorbeeldig leven.

Mijn duurbare echtgenote, beste familieleden, mijn
laatste gedachten hier op aarde waren voor u, die
mij zo verknocht waart. Ik dank u voor alles wat
gij voor mij deedt. Blijven wij verenigd in gebed.
Beste geburen en goede vrienden en kennissen,
toont mij verder uw genegenheid door voor mij
te bidden.

Tot weerziens bij de Heer.

ORUKKERW MAGERMAN




