+ Vroom aandenken aan de Heer

REMI VAN EECKHOUTTE

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLE DE STAEBEL

Geboren te Moorsele, de 22 januari 1922 en
godvruchtig overleden te Ronse, de 2 augustus 1971,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Nogmaals is het de ziel van een schoon en groot
gezin die ons verlaat. Mensen kunnen in zulke
miserie geen troost brengen; wij kunnen enkel
opzien naar God en bidden opdat ons geloof onze
sterkte en onze troost zou zijn in de zware
beproeving, die ons treft.

Wij geloven dat Vader voortleeft bij ons, onzicht-
baar maar toch innig verbonden; hij deelt onze
zorgen en onze genegenheid als toen hij met ons
hier verbleef en dankbaar blijven wij hem gedenken
in ons hart.

Mijn duurbare echtgenote, ik dank u voor het
geluk dat gij mij gegeven hebt, voor uw grote
toewijding en uw zorgen gedurende mijn ziekte.
Moge God u dat lonen. Wij meenden op de drempel
te staan van een gelukkig gezinsleven; God heeft
er anders over beschiki. Laat ons zijn naam zegenen,
zoals wij gedurende gans ons leven hebben gedaan.

Mijn lieve kinderen, weest nu de troost van
moeder zoals gij mijn troost zijt geweest.

Miin duurbare vader, schoonvader, familie en
vrienden, ik dank u voor uw genegenheid en vraag
u die over te dragen op miin echtgenoie en kinderen.

Laten wij allen voor elkander bidden tot wij ons
terugvinden bij God.

Mijn Jezus Barmhartigheid |

Mevrouw Remi VAN EECKHOUTTE, geboren
Gabrielle DE STAEBEL,

Juffrouw Marie-Thérése VAN EECKHOUTTE en
verloofde de Heer Carlos BALCAEN,

Juffrouw Anne-Marie VAN EECKHOUTTE,

Juffrouw Godelieve VAN EECKHOUTTE en

verloofde de Heer Jean MAHIEY,

Juffrouw Bernadette VAN EECKHOUTTE,

Juffrouw Elisabeth VAN EECKHOUTTE ,

Juffrouw AMarie-Christine VAN EECKHOUTTE ,

Heer David VAN EECKHOUTTE-VANHOUTTE ,
Heer Arthur DE STAEBEL-GOSSEYE ,

De families VAN EECKHOUTTE-VANHOUTTE,
De families DE STAEBEL-GOSSEYE,

danken U van harte voor de blijken

van innige deelneming en gebeden.

Begrafenissen be Vos & Zoon, Groeneweg 1, Ronse
(s) dr.-imp Spiers Marc - 9600




