In het kruis ligt het Heil !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

LOUISE VAN GANSBEKE

weduwe van de Heer
Jean-Baptiste VAN WETTER
geboren te St. Goriks-Oudenhove op 17 januari

1893 en schielijk overleden te Zottegem op
december 1969.

Roemt U niet op de dag van morgen, want
gij weet niet wat de toekomst U meebrengt.
Wees dus gereed. De Heer zal komen op het
uur dat gij niet kent.

Het leven van de mens is vol beproevingen.
Zalig dan de mens, die verduldig de kwellingen
verdraagt ; want daar hij beproefd is geworden,
zal hij de kroon des levens ontvangen, die
God beloofd heeft aan die Hem lief hebben.

Deze afgestorvene was een trouwe echtgenote
en een goede en liefdevolle moeder. Haar gezin
was haar leven. Dag en nacht heeft zij zich
voor het geluk van haar kinderen ten beste ge-
geven. Overmatige zorg heeft haar hart bena-
deeld. Wie haar kenden, betreuren haar on-
tijdig afsterven en geven getuigenis van de goed-
heid van haar hart.

De God van Barmbhartigheid schenke haar de
Eeuwige Vree.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik ver-
laat U op aarde en hoop bij God de beloning
te ontvangen. Gedenkt wat ik steeds voor U
gedaan heb. BIlijft mijn zorgen aan U allen
indachtig en dient de Heer getrouw en betuigt
mij uw dankbare wederliefde door uw vurige

gebeden. Vaartwel en tot weerziens in de Za-
lige Eeuwigheid.

Dierbare familieleden en vrienden, ook gij,
bidt voor mij, uw gebed voor mijn zielerust
blijft uw blijk van oprechte genegenhcid !

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Uw blijken van deelneming en kristelijk
medevoelen in onze diepe rouw waren
ons een zoete troost, wij bieden U hier-
voor onze welgemeende dankbetuiging.

De families VAN GANSBEKE, DE RIDDER, VAN
WETTER en VERBEURT.
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