Geboren worden, grceien, bloeien, welken en
sterven, zo luidt de ongeschreven wet van al wat
leeft; de dood is ‘t laatst wat wij van ‘t leven er-
ven, het allerlaatste wat het leven geeft.
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BID VOOR DE ZIELERUST VAN DE HEER

Theofiel Baziel VAN GEYT

Echtgenoot van Mevrozw
Maria DE PREZ

Geboren te St. Lievens Esse op 3 oktober 1907
en godvruchtig in de Heer ontslapen op 29 augus-
tus 1981 te Zottegem, St. Elisabeth-kliniek, gesterkt
door de HH. Sakramenten.

Lid van de Kristen Bond der Gepensioneerden
en van de Bond Kerk en Wereld.

Hij was een toegewijde vader en zorgzame echt-
genoot met een hart voor zijn gezin. Daarvoor heeft
hij zich afgesloofd, jaren lang, het zwaarste werk
trotserend. Nooit was hem iets te zwaar of te ver-
moeiend. Zijn sterke natuur en zijn onvermoeide
wilskracht deden hem meer presteren dan zovele
andere werkmakkers. Hij moest voor niemand on-
derdoen. Zijn verpozing zocht hij in het wielertoe-
risme. Ook daar was hij een graaggeziene figuur.
Ook daarin wilde hij uitblinken. In 1976 nog kon
hij met fierheid neerzien op zijn tocht naar Lour-
des, heen en terug. Hij wilde zijn vreugde en ge-
luk, zijn zorg en al zijn intenties gaan neerleggen
aan de voeten van onze hemelmoeder. Alles in zijn
leven draaide rond zijn gezin. Hij beleefde als geen
ander de samenhorigheid en genegenheid van zijn

kinderen en kleinkinderen.

Als kristen was hij een gelovig man, vertrou-
wend op God, Schepper van de natuur, Vader van
alle mensen.

Pijn en verdriet hield hij voor zichzelf, hij wou
niet graag iemand tot last zijn. Zijn diepste wens,
ook tijdens zijn ziekte zouden wij kunnen uvitdruk-
ken in die schamele woorcen : als het u maar goed
gaat.

Vaarwel miin beminde vrouw, lieve kinderen en
kleinkinderen. Dank u allen voor uw liefdevolle
zorgen, uw verkwikkend meeleven.

Vaarwel mijn familie en vrienden.
Bliif hoopvolle mensen in het leven.

Namis : dinsdag 6 oktober te 19 uur.

De families VAN GEYT,
DE PREZ,
DE CLERCQ
en
DE CLERCQ.

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Uitg. M. Galle, Tolstraat, Steenhuize
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