Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf,
wij leven en sterven voor God, onze Heer.

+

Vroom aandenken aan

MEVROUW
Zelia VANHAETSDAELE

weduwe van de Heer
Cyriel VANDERDONCKT

geboren te Maarke op 30 mei 1899
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 11 maart 1996,
gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Met de vertrouwde en hoopvolle gezangen en gebeden
van de kristelijke begrafenisliturgie, begeleiden wij deze
trouwe en goede echtgenote en moeder naar haar laatste
rustplaats.

Haar aardse taak is nu volbracht. Zij heeft de strijd in de
beproeving goed gestreden. Zij heeft het offer van de
eenzaamheid en de lasten van de ouderdom met veel
geduld gedragen.

Wij zijn bedroefd, maar God ook dankbaar dat wij onze
geliefde moeder zeer lang in ons midden mochten hebben.
Moge door onze gebeden en gezangen de weg naar de
hemel voor haar opengaan, zodat zij kan binnentreden in
de gemeenschap van allen die God eeuwig loven en prijzen
om zijn goedheid en liefde voor de mensen.

Bij U Heer, wil ik altijd zijn.

Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand.

Alles zult gij ten goede leiden.

Al wordt mijn lichaam afgebroken, al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn rots, mijn God, de toekomst die op mij wacht.

Mijn beste kinderen en familie. Dankzij uw goede zorgen
ben ik altijd in mijn huis kunnen blijven. Hiervoor mijn
allerbeste dank. Moge God U allen hiervoor belonen.
Vergeet mij niet en gedenk mij in uw gebeden.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor ons.

Rhais DE SMET - VANDERDONCKT, kinderen en
kleinkinderen,
Rufin en Francine VANDERDONCKT - DE SMET, kinderen
en kleinkinderen,
Eric en Betty VAN HERPE - VANDERDONCKT en zoon,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

De families VANHAETSDAELE - GYSELINCK en
VANDERDONCKT - ANSELIN

danken voor de blijken van deelneming

in rouw en gebeden.

De namis zal plaatshebben op vrijdag 12 april 1996 om 19
uur in de parochiekerk te Maarkedal-Schorisse.

Drukk. Botteldoorn - Maarkedal Begraf. D'Hondt - Oudenaarde




