Niemand leeft voor zichzelf.

Niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God, onze Heer :
aan Hem behoren wij toe.

BID VOOR DE ZIEL
van

Mevrouw Simonne Van Hoecke
echtgenote van

de Heer Michel DE BOCK

geboren te Ename op 11 november 1922 en
godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw -
Ziekenhuis te Oudenaarde op 10 mei 1981, ge-
sterkt door het H. Oliesel.

"* Uit diepten van ellende roep ik, Heer,
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden :
Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer,
wil naar mijn bed'uw oor te luisteren leggen :
Zo Gij de zonden blijft gedenken, Heer,
wie zou voor U, ach Heer, nog staande blijven.
Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer,
zo blijven allen U eerbiedig dienen.”” Ps. 129.
Het nieuws van het plotse heengaan van
Simonne bracht grote verslagenheid in dit
gelukkig gezin, en bij allen die haar kenden.
Hoe was het mogelijk ! Zopas was ze hersteld
van een heelkundig ingrijpen en hoopte ze haar
taak in het gezin op te nemen. De dood komt,
naar Jezus woord, als een dief in de nacht.
Weest bereid, om, als de Heer komt, hem aan-
stonds open te doen. Voor ons allen, die
achterblijven is het een stille wenk om zo te
leven, dat we steeds bereid zijn Christus, de

Heer, tegemoet te gaan.

Moge de Heer haar ziel opnemen in zijn
eeuwige heerlijkheid, nu wij in deze Paastijd,
zijn verrijzenis herdenken.

Duurbare echtgenoot en liefste kinderen, mijn
onverwachte dood brengt u in grote droefheid.
Samen waren we gelukkig, en we verwachtten
nog zoveel van het leven. We hielden veel van
elkaar en dat maakt de scheiding des te pijn-
lijker. Maar in geloof richten we ons tot de
Heer, Meester van leven en dood. Moge Hij
u de kracht geven om dit kruis moedig te
dragen. Bidt voor mij in de =zalige hoop op
een eeuwig wederzien.

Beste familie, vrienden en kennissen, van
wie ik echt hield, weest mij indachtig in uw
vroom gebed.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor mij in dit
uur van mijn dood.

Michel DE BOCK,
Marc en Marleen DE BOCK -
VANCAUWENBERGE, haar kinderen ;
Mevr. (t DE BOCK-PRAET ) - LIEFOOGHE lIda,
haar schoonmoeder ;
De families VAN HOECKE, DE BOCK,
WITTEBROODT en LIEFOOGHE,

haar echtgenoot ;

danken U van harte voor de blijken
van heid en gebed
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NAMIS op zaterdag 23 mei 1981, te 8 uur.

Ename - Drukk. Vander Stuyft




