Heer, wees ons genadig.
t

Tot vroom aandenken van de heer

GUSTAAF VAN HOEVER

weduwnaar van mevrouw Julia DE COEN,

geboren te Nieuwerkerken op 18 november 1891,

en godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkli-

niek te Zottegem op 2 juli 1970, voorzien van

de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke
Zegen in het Stervensuur.

Welwillend deed hij dikwijls mee om ter gele-
genheid van de hoogdagen, tot de Sakramenten
te naderen - de Heer gaat voorbij, laten wij de-
ze gelegenheid te baat nemen, want wie weet,
krijgen we de dag van morgen.

De laatste jaren was hij zo gelukkig in Gods
wijde natuur zijn dagelijkse wandelingen te doen
en anderen een eenvoudige en nederige dienst
te bewijzen

Mijn sterkte was de liefde voor mijn volk.

In nederigheid, dienstbetoon en met grote lijd-
zaamheid heeft hij in het leven gewerkt, geleden
en gestreden. Hoop doet leven zegt men... hopen
is moedig voortleven en zijn weg gaan zoals
deze ons door de voorzienigheid is aangewezen.

Op U, Heer, heb ik gehoopt, dat ik niet te
schande worde in eeuwigheid.

Heer, reken mij ten goede, wat ik met een
rechtschapen en goedwillend hart, voor mijn
volk heb gedaan.

Mijn beste kinderen, familieleden en vrienden
ik dank u uit de grond van mijn hart voor uw
toewijding en genegenheid. Blijft mij gedenken
in uw gebeden en verzuchtingen, in uw inspan-
ningen en zondagsmis. Zo blijven wij 't best in
christelijke liefde verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid,

Wil nu de vier akten bidden.

De families VAN HOEVER-DE COEN,
danken U voor de blijken van christelijke
deelneming.
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