IK BEN HET LEVEND BROOD !

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MELANIE VAN HOORDE
weduwe van de heer
JOZEF HAUTMAN

geboren te Erwetegem, op 22 december 1887

en godvruchtig overleden te Zottegem, op 22

januari 1979, gesterkt door de sakramenten
der zieken en de pauselijke zegen.

Zonder angst is onze dierbare, op een
hoge leeftijd en bewust van het gebeuren,
zachtjes van ons heengegaan. Zij wist dat
haar uur gekomen was en stelde ten volle
haar betrouwen in de Heer die zij zo dik-
wijls ontmoet had in de communie die zij
telkens in diep geloof en grote dankbaarheid
aanvaardde.

Wij willen voor haar speciaal de woorden
van Jezus indachtig zijn: «die mijn vlees
eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwig
leven » !

Haar oude dag was ook gelukkig, omringd
zoals ze was van de beste zorgen en de
meest voorkomende genegenheid. Het is wel
ook door deze zorgen dat ze zo lang in ons
midden vertoefde. Zij was er dankbaar voor,

zoals ze glimlachte bij elk bezoek, bij elke
attentie die ze mocht ondervinden. Vanuit de
hemel spreekt zij vast ten beste voor allen
die goed voor haar zijn geweest.

Bidden wij dat dit lang leven van arbeid
en dienstbaarheid inderdaad aldus ten volle
beloning moge vinden in het Rijk van de
Vader.

Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen dank voor alles wat ge zo
ecelmoedig voor mij deed. Ge moogt er fier
op gaan en weten dat niets van uw inspan-
ningen zal verloren gaan. Dierbare zuster en
broer, beste familieleden en vrienden, ge-
denk mij in uw gelovig gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste !

De families VAN HOORDE, HAUTMAN,
VAN CORTENBOSCH en EVERAERT,

danken U voor uw kristelijke deelneming

en uw vroom gebed.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem




