Qelodfd zij Jezus-Christus. Amen.
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Bid opdat de Hear zijn esuwige liefde
schenke aan de heer

RENE VAN HUFFEL

Zoon van wijlen
Désiré & Elodie Cornil
geboren te St.Maria-Horebeke op 5 juni 1902
en schiclijk overieden te Oudenaarde
op 6 oktober 1967-

Gezalfd met het H Oliesel.

Een goed mens is van ons heengegaan: ¢en man
die in alle eenvoud maar oprecht met gans zija hart
God zijn Heer en Meester heeft gediend.

In sulte heeft hij hard gewerkt en zijn brood in
ledigheid nict gegeten. Hij was goed en toegewijd
voor allen; dankbaar voor al wat in zijn eenzaam
leven wat vreugde bracht. Moedig droeg bij zijn
ziekte; met de Kerk bidden we om barmhartigheid
waarop we allen hopen: « Heilige Vader, almachtige
esuwige God, uw goedheid is groot en greazeloos
is uw barmbartigheid, verhoor ons gebed geef hein
de eeuwige rust, en laat ouns eens met hem voor
altijd bij u zijn.»

Dierbare Familieleden, ik dank v voor uw ge-
negenheid; blijft mij gedenken in uw geveden en
in de H.Mis.

Barmbhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Heer Richard LEROY-}VAN HUFFEL kinderen en kleindochter;

Heer en Mevrouw Achiel VAN HUFFEL-DELMOTTE kinderen en

De familie VAN HUFFEL;
De familie CORNIL;

kleinzoon

innig om Uw gekeden

danken
en om Uw blijken

van deelneming.

Druk. Portois Schorisse,




