1-

BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

André Aimé Nestor Van Keymeulen

weduwnaar van Mevrouw

GABRIELLE VAN GANSBEKE

geboren te Strijpen op 18 februari 1907 en god-

vruchtig overleden in Kliniek Dr Goffacrts te
Zottegem op 3 mei 1974, gesterkt door de H. Heer en Mevrouw Maurice Van Keymeulen-Van

sakramenten der zieken en de pause’ijke zegen. Den Hecke en zoon Patrick,

Heer en Mevrouw Wilfried Lanssens-Van Key-
metlen en kinderen Martine en Filip

Vadertje, wat doet het ons pijn, s —_

dat je ook uit ons midden moest gaan, zijn kinderen en kleinkinderen

het is immers zo kort geleden dat c¢ns

moeder jou is voorgegaan. i s

Beiden lebben: jullie hard gewerkt De families Van Keymeulen, Van Gansbeke, Ta-

in meer tegenspoed dan voorspoed. vernier en Labiau,

Waarom moest je dan nog zo hard

worden beproefd ,

Jij hebt je ziekte met veel moed

gedragen, klagen was een zeldzaamheid

bij jou, want steeds was j2 zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van innige

volop bezig met plannen aan het maken. deelneming en DANKEN U.

Jij bent waarschijnlijk blij naar

ons moeder te mogen toegaan, want

je hebt haar zé gemist.

Lieve vader, wees nu samen ge'ukkig

in het Vaderhuis bij de Heer. drukk. de rijck-dubelloy zottegem




