« Komt allen tot Mij die uitgeput zijt ».
Evangelie

In de eeuwige rust en vrede is van ons
heengegaan

DE HEER

Joseph VAN MALDERGEM

weduwnaar van Mevrouw
Marie, Jeannette D'HOSE,

geboren te Nederbrakel op 29 april 1895
en kristelijk overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel

op 13 juli 1978, voorzien van Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Oud worden is het veriangen van elkeen :
oud zijn kan wel eens ontgoochelen, want
met de hoge jaren komt gewoonlijk aftake-
ling, verzwakking van de zintuigen, van de
vitale levenskrachten, zodat het leven meer
last dan lust betekent.

Veel schone dagen in gezondheid en werk-
lust hebben zijn leven verblijd. Zijn leven
lang bleef hij een diepovertuigde en voor-
beeldige kristen mens. Hij was een goed
mens, een trouwe echtgenoot, een stille
vriend van zijn familie en kennissen. Na de
dood van zijn goede vrouw op 28 december
1973, is hij verkleefd en eenzaam in zijn

have en huis gebleven tot hij niet meer kon.
Alles heeft hij doorstaan als een deugdzaam
man, omringd en verzorgd door de blijken
en genegenheid van zijn trouwe familieleden.

Mijn dierbare familieleden en vrienden, ik
dank U voor alles wat ge voor mij geweest
zijt en gedaan hebt, vooral tijdens mijn
laatste levensjaren. Blijft mij en mijn echt-
genote indachtig in uw gebeden.

Namis : d 6 us om 10 uur.

De families VAN MAELDERGEM, DE CUBBER,
D'HOSE, OCKERMAN,
danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Tel. 42.38.11




