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In dankbare herinnering aan

MEVROUW

Livine VAN MEERHAEGHE

echtgenote van de Heer Noél VAN COPPENOLLE

geboren te Ronse op 26 september 1931
en er plots overleden op 12 maart 2000,
gezalfd met het H. Oliesel "in extremis”.

De Heer Noél VAN COPPENOLLE,
haar echtgenoot;

Mevrouw Gladys VAN COPPENOLLE en vriend
Erwin VAN BRABANDT,

Debbie VAN DEN BULCKE,
De Heer en Mevrouw Jean-Paul VAN HOOLANDT-
VAN COPPENOLLE Mady,

Inga ROELANDT,

Lieven ROELANDT,

Steven VAN HOOLANDT,

haar kinderen en kleinkinderen;

De families VAN MEERHAEGHE-RENS
en VAN COPPENOLLE-DEBUYSSCHER,

danken U oprecht voor uw gebed en uw blijken van
medeleven.

Lieve mams, echtgenote en marraine,

Honderden, duizenden malen hebben we dit
woordje gezegd, lachend, huilend, maar steeds
een antwoord verwachtend. Jij was er steeds,
hield ons rechtop, zorgde in wel en wee voor
iedereen. Je was onze rots in de branding. Je
cijfferde jezelf steeds weg, liefdevol als je was. Ook
de meesten die je kenden, wisten dat ze op jou
konden rekenen.

In liefde en leed was je onze steun en
toeverlaat, zelfs al ging het soms wat moeilijker. Je
was een liefdevol mens, met de gave te geven en
zo weinig te nemen om je gelukkig te voelen
tussen ons. Je was er steeds voor ons ; je man,
waar je zo naar opkeek, je kinderen en vooral je
oogappels, je kleinkinderen.

Daarom moeten we nu, met zoveel pijn in ons
hart, veel te vroeg afscheid van je nemen. Het
doet zo'n zeer | Zoveel dingen wilden wij jou nog
zeggen ...

Uitvaartverzorging Devos, Ronse







