“Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien,
behoeftigen schenkt hij overvloed.”
(Magnificat van Maria)

Dankbare herinnering aan Mevrouw

Livine VAN MEERHAEGHE
echtgenote van de Heer Gilbert T'SJOEN

geboren te Ronse op 25 februari 1928
en er godvruchtig overleden op 15 april 1996,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Na een groot en chronisch lijden maar begenadigd
met een uitzonderlijk geduld en een diep geloof is
Livine van ons heengegaan.

Haar leven begon onder geen gelukkig gesternte.
Ze verloor haar moeder kort na haar geboorte. Zonder
broers of zussen, zonder moeder verliepen haar jeugd-
jaren. De Heer gaf haar echter trouwe vriendschap en
verzachtte zo het schrijnend gemls Haar leven lang
voelde ze dit gemis sterk aan : is het daarom dat ze
met zoveel tederheid en fijngevoeligheid haar man,
kinderen en Kleinkinderen omringde ?

Ze was werkelijk een toevlucht voor hen. Zelf vond
ze haar toevlucht bij Maria, de moeder van smarten,
naar wie ze opkeek als haar voorbeeld en bij wie ze
troost en steun vond.

Haar laatste ziekte openbaarde ons een vrouw die
door het lijden en door het gebed gestaald was tot een
waarachtig christen. Geen klacht kwam over haar lip-

pen. Waardig wilde ze deze laatste goede vrijdag door-
leven. Als het te moeilijk werd nam ze het beeld van
Maria in haar handen en herinnerde ze zich de woorden
van de Mater Dolorosa : “Gij allen die hier voorbij
gaat, zie of er een smart is zo groot als mijn smart.”

Dankbaar was ze doorheen haar leed om de tedere
en voortdurende zorg van haar man en kinderen bij het
ziekbed. Toen ze besefte dat het gevecht tegen de
ziekte ongelijk verliep nam ze bewust afscheid met de
woorden : "draag zorg voor elkaar”, en bereidde ze met
de kinderen haar uitvaart voor.

Mijn lieve echtgenoot, een bijzondere dank voor
uw oneindig geduld en liefde bij mijn ziekbed.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, dank voor
uw trouwe genegenheid al die jaren.

Mijn beste Francine, vriendin, nee haast zus, einde-
lijk zie ik moeder ; dank voor uw trouwe steun mijn
ganse leven lang.

Mijn beste petekind Yves, dank voor de moeite die
ge u hebt getroost nu op mijn uitvaart aanwezig te wil-
len zijn.

Ik bid voor u allen, ik zal pas echt rusten als we
éénmaal herenigd zullen zijn bij de Goede God.

Uw medeleven, uw gebed en aanwezigheid
waren voor ons een echte troost.

Wij danken er U van harte voor.

De familie.

Rouwdienst Devos. Ronse.




