Geloofd zij Jezus-Kristus.

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

JULIA
VAN NIEUWENHUYZE
ECHTGENOTE VAN DE HEER
Marcel Saegerman

geboren te Etikhove op 19 november 1901 en
godvruchtig overleden in het Akademisch
Ziekenhuis te Gent op 20 oktober 1971. voor-
zien van de H.H. Sacramenten der zieken.

Met een onverbiddelijke regelmaat volgen
de seizoenen elkaar vlug op.

Het is de lente en zomer: men verhoopt
veel schone dagen, en véér men het beseft
is daar herfst en winter. Zo is ook een men-
senleven.

Als jonge mens verwacht men veel van
het leven. Men holt zijn droombeelden en
betrachtingen na, tot wanneer zich een om-
standigheid in het leven voordoet, waaruit
men even onverbiddelijk moet begrijpen dat
niets op aarde hier, aan het menselijk hart
en ziel het volledig geluk kan schenken,
waarvoor de mens geschapen is.

Kristus heeft gezegd: "1k ben de weg,
de waarheid en het leven ''. Gelukkig dan
ook de dienaar die deze weg in volle waar-
heid is opgegaan naar het leven.

Geliefde echtgenoot, kinderen en kleinkin-
deren, hebt dank voor uwe diepe genegen-
heid en vooral voor uw ononderbroken zorg
en toewijding gedurende mijn ziekte. Heden
verlaat ik u om bij God een onvergankelijk
leven in te gaan. Daar hoop ik eens met u
allen verenigd te worden. Blijft allen bidden
voor mijn zielerust.

De Familién

VAN NIEUWENHUYZE,
SAEGERMAN,

DEN HAERYNCK,
WEYTS ;

danken voor uw blijken vam
medevoelen in de pijnlijke
rouw die hun trof.

Druk. L. Dyon, Geraardsbergen




