«lk ben de verrijzenis, het leven,
wie Mij vertrouwt, zal leven, in eeuwigheid».

Jo 11.25

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Gerard, Edmond, Bertrand
VANOOTEGHEM

echtgenoot van Mevrouw
ELISABETH DEDONDER

geboren te Ronse op 28 december 1927
en er overleden op 15 augustus 1980,
voorzien van de laatste H. Sakramenten
«in extremis».
Lid van de Katholieke Vereniging
der Gehandikapten.

De Heer Jezus is ons voorgegaan doorheen
het lijden naar de overwinning op de dood.
Gerard hield eraan Hem te ontmoeten, met Hem
samen te zijn in het gebed, in de communie, in
de lange uren van stil zitten, van het geheel
afthankelijk zijn van de goede wil van mede-
mensen. Met Jezus leefde hij in volkomen
vriendschap. Daarom hopen en weten wij, in
geloof, dat de dood niet het einde is. De
vriendschap van onze dierbare overledene zal nu
openbloeien en tot volle rijkdom komen in het
licht en de warmte van Gods liefde. Hij is onze
Vader, onze toekomst en leven.

De talenten en mogelijkheden die hij mee-
kreeg, heeft Gerard ten volle beleefd, zijn taak
als mens en christen, zo lang hij kon, met zorg
en genegenheid waargemaakt tot welzijn van
vrouw en gezin. Zijn ziekte droeg hij met ge-
duld, zeer dankbaar voor zijn echtgenote en
allen, die in dagelijkse trouw, met hem de pijn
en de vernedering droeg. Telkens weer vergoe-
lijkte en verontschuldigde hijzelf de onhandig-

heid, het niet-beseffen van de last en pijn, die
welwillende helpers en bezoekers hem soms
aandeden.

We danken hem om wie hij voor ons was.
Meer dan ooit blijft hij ons nabij. Wij weten
dat hij opgenomen in het leven van de verrezen
Heer voor ons ten beste blijft spreken.

God moge voltooien en goed maken wat onze
onmacht en zwakheid niet vermag en waar wij
zo dikwijls te kort kwamen in fijngevoelig be-
grip. Heilig Hart van Jezus, houd ons samen in
Uw liefde.

Mijn liefste vrouw, de steun en de liefdevolle
zorgen die ik gedurende mijn jarenlange ziekte
van U mocht ontvangen, waren het bewijs van
de echte trouw en liefde van ons huwelijk. Ik
dank U om die bewonderenswaardige moed die
je hebt opgebracht in die moeilijke jaren.

Mijn lieve zoon en schoondochter, vader en
moeder, broer, dank voor uw liefdevolle toewij-
ding en goede zorg voor mij. Gwenda, mijn
doopkind, een nieuwe vreugde was jij voor mij.
Graag was ik er nog wat gebleven. Blijf nu allen
eensgezind en goed voor elkaar.

Dierbare familie, vrienden, goeie geburen, fa-
miliale helpsters, zusters en verplegend perso-
neel van het Wit-Gele Kruis, veel dank voor uw
hulp en vriendschap.

Blijf bidden voor al onze overledenen !

Elisabeth DEDONDER, zijn echtgenote ;
Serge en Dorine VANOOTEGHEM - VINCKE

en Gwenda, zijn kinderen en kleinkind ;
Leopold en Julia VANOOTEGHEM - COMMERE,
zijn ouders ;

De families VANOOTEGHEM, COMMERE,
DEDONDER en CORNELIS,

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Begrafenissen Firma Aelvoet, Ronse




