Geloofd zij Jezus Christus.
)
BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Hector VAN OVERMEIRE

geboren te Welden op 25 augustus 1914 en schielijk
overleden te Oudenaarde op 10 augustus 1976.

Toen Hector die ‘mamiddag vertrok, dacht niemand
dat dit de laatste ontmoeting met hem zou zijn. Hij
was op weg naar Diegene die ons allen opwacht.
Want Hector was veranderd de laatste weken ; zijn
buren, de mensen die regelmatig bij hem in huis kwa-
men, al diegenen die hem altijd als ’'n vriendelijke
mens, die zo graag 'n babbeltje sloeg, hadden gekend,
kregen nu weinig of geen antwoord. Sinds zijn laatste
hospitalisatie is hij er niet meer bovenop geraakt.
Hector was een goede mens, vrijgevig en gul, wanneer
men op hem beroep deed. Maar spijt alles, bleef hij
eenzaam en trok er veel op uit om die eenzaamheid
wat te verdrijven.

Bij dit sterven mogen wij wel eens denken aan ons
levenseinde en overwegen wat ons dan zal gevraagd
worden als rekenschap over ons leven. Want niet zo
zeer wat verkeerd is, zal worden gevraagd, maar wel
wat wij voor goeds hebben gedaan en hoe wij hebben
geleefd met en voor onze medemensen.

Dank aan allen, die voor Hector hebben gezorgd, de
buren die zijn eenzaamheid hebben willen doorbreken,
allen die tijd hadden om te luisteren en te praten.
Wij bidden nu samen in deze Eucharistieviering die wij

opdragen voor Hector en waarin wij ook bidden voor
onszelf : «<Heer, onze God, Gij alleen kent onze dagen,
en wij ondervinden telkens weer hoe broos een men-
senleven is. Nu de dagen van dit leven ten einde zijn,
vragen wij U, dat Gij deze mens barmhartig moogt
ontvangen, dat hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij
U; wil hem genadig zijn in zwakheden en fouten.
Door Christus, onze Heer.»
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