Geloofd zij Jezus-Christus.
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BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN TRIENPONT

echigenoat van Mevrouw

IRMA PLAHIERS
geboren te St Cornelis-Horebeke den 23 Januari 1880
en schielijk overleden te Ronse den 22 Mei 1947.

De dood verrast hem niet, die er zich dagelijks

aan verwacht. Zij die wel leven sterven nooit slecht.
H. Aug

De duurbare overledene was eenvoudig en op-
recht van harte, een werkzaam en goed huisvader,
die zijn brood in ledigheid niet heeft geéten. Wie
hem hebben gekend zullen zijn gedachtenis in eere
houden.

Omdat de mensch aan vele krankheden is onder-
worpen, wordt zijn ziel in de gebeden der geloovigen
aanbevolen. Bidt dan voor de overledenen, opdat zij,
wanneer zij het eeuwig leven zullen ingegaan zijn,
ook voor U zouden bidden. H. Aug.

Duurbare echtgenoote en lieve kinderen, plots
en onverwacht roept God mij tot zich ; zoek uw troost
in het gebed en blijft vader indachtig opdat God mij
genadig weze.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Druk. Theo Laurier, Ronse.
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Jacqueline en Jean-Pierre
Mijnheer en Mevrouw Marin Devetter-Van Trienpont en dochter Emilienne ;

Mijnheer en Mevrouw Maurice Gevaert-Van Trienpont en zoon Alain ;
Mijnheer en Mevrouw René Blockman-Van Trienpont en dochter Anne-Marie;

Mijnheer en Mevrouw Théo Van Trienpont-Vanclef en hunne kinderen
Mevrouw Weduwe Arthur De Smedt-Van Trienpont, kinderen en kleinkinderen ;

Mevrouw Remi Van Trienpont. geboren Irma Plahiers ;

Mevrouw Weduwe Oscar Plahiers-Van Hoolandt, kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Leopold Plahiers-Deweer, kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Edmond Plahiers-Delfosse, kinderen en kleinkinderen ;

Mijnheer Alphonse Plahiers

’

Mijnheer en Mevrouw Henri Plahiers-Huysman

De familien Van Trienpont, Vanderdonckt, Plahiers en Haelters,

Bedanken.




