in de dagen van de herfst
is zij van ons heengegaan

josephine, marie, louise
van twembeke

weduwe van artur, rené haustraete

st. goriks oudenhove 20.08.1902

zottegem 27.09.1985
een leven lang
is zij doende geweest
drieéntachtig jaren

is zij staande gebleven

zie haar stap
— spijts op haar adem

de druk van een gebogen rug —

hoe is die bij te houden

hoor haar stem

— van hard tot hees
over wat nog wacht —
hoe is die te verstaan

geen moeilijkheden uit de weg
maar erdoorheen gaan

door eigen beperktheden
niet neer te halen zijn

versta alle weerspannige dagen
in rusthuis en ziekbed

met veel weerstand in korte tijd
haar weerstand af zien nemen

wat zij ook
prijs moest geven

niet wat zij deed
in liefde

eren zullen wij

als moeders kinderen
haar werkzaam leven
— niets is ons liever

leren mogen wij

van de herfst hoe stil en rustig
overal gestorven wordt

na voldragen leven

wij zeggen
heel veel dank

roger en annie haustraete - norga
mia en hugo - peter en gilette
ides en lydia haustraete - van herzeele
koen, veerle, geertrui

de families
van twembeke, haestraete, ardyns, walraevens




