«leder die in de Zoon gelooft bezit eeuwig
levens. Joh. 6,40
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DANKBAAR EN BIDDEND GEDENKEN WIJ
MEVROUW

Eliane VAN WAEYENBERGE

echtgenote van Michel DE SMET-VAN DAMME

geboren te Opbrakel op 23 februari 1948
overleden te Gent op 5 okteber 1989.
Gesterkt door het Sakrament van de Zieken-
zalving.

Op de dag dat wij in het bisdom Gent het
feest van de Kleine Thérésia vieren, is Eliane
naar haar Heer en Schepper toegegaan. Moge
de overledene in de Heilige Thérésia dan ook
een machtige voorspreekster hebben.

Eliane was een opgewekte en vriendelijke
vrouw. In het gezin waarin ze is opgegroeid
met broers en zus, had ze geleerd zich aan
elke situatie aan te passen en er steeds het
beste van te maken. Ook toen haar echtgenoot
enkele jaren geleden na een ongeval zwaar ge-
handicapt bleef liet ze de moed niet zakken,
maar deed verder haar best om van haar gezin
iets moois te maken. Ze wilde vooral het beste
voor haar kinderen.

Eliane was iemand met een diep innerlijk leven,
die veel leed kon dragen zonder het aan an-
deren te laten merken. Dit was vooral te mer-
ken toen ze enkele maanden geleden zelf ziek

werd. Een ziekte die de laatste jaren reeds
zoveel mensen van het leven beroofd heeft.
Even nog kreeg ze hoop toen ze naar huis
mocht komen maar na een drietal weken stond
ze voor een nieuwe opname waar haar gezond-
heid stilaan maar zeker achteruit ging. In alle
stilte heeft ze dit aardse en vergankelijke leven,
die haar de laatste jaren niet zoveel gebracht
heeft aan goeds, gewisseld voor een ander
leven, een eeuwig leven.

Wij leggen alles nu in handen van de Heer en
bidden :

Heer onze God,

dit afscheid valt ons zo zwaar

en is zo moeilijk om te dragen.

Waarom zij ? Waarom nu reeds ?

God, geef ons kracht om alles te kunnen
dragen en geef aan Eliane het eeuwig leven
waar geen zorg en pijn en lijden meer zijn.
Dit vragen wij door Jezus Christus

de Verrezen Heer. Amen.

Beste familie, het afscheid valt veel te vroeg.
Dank aan elkeen voor elke blijk van genegen-
heid en begrip, voor alle zorgen.

De families VAN WAEYENBERGE, DE SMET-
VAN DAMME, LABIAU en VAN GEYT,

danken U voor de blijken van genegenheid en

voor uw gebed.

Namis : zaterdag 4 november 1989 om 8.30 u.
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