Gij waart in alle eenvoud rijk en groot
en toegewijd aan die u dierbaar waren.
Gij gaaft U zonder ooit uzelf te sparen.
Dat is het beeld dat wij van U bewaren
en dat in ons blijft leven na Uw dood.

DANKBARE HERINNERING AAN

de Heer Herman VAN WELDEN

echtgenoot van
Mevrouw Clara DE RORE

geboren te Oudenaarde op 10 juli 1942 en god-
vruchtig overleden in het O. L. Vrouwezieken-
huis te Oudenaarde op 1 juli 1995, gezalfd door
het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van O.L.Vrouw van Halle.

Mevrouw Clara DE RORE, zijn echtgenote ;

Jongeheer Geert VAN WELDEN,
Jongeheer Koen VAN WELDEN t,
Jongeheer Toon VAN WELDEN,
Jongeheer Lieven VAN WELDEN, .
zijn kinderen ;
De Heer en Mevrouw René VAN WELDEN -
Jeanne VAN OVERMEEREN, zijn ouders ;

Mevrouw Oscar DE RORE - Martha MINNAERT,
zijn schoonouders ;

De families VAN WELDEN, DE RORE,
VAN OVERMEEREN en MINNAERT.

NAMIS op zondag 23 juli 1995 om 9 uur.

De families danken U oprecht
voor de blijken van deelneming en gebed.

Stil en onverwacht

is Herman van ons heengegaan.

God gaf hem het leven op aarde

een leven met veel lief en leed

met veel vreugde en beproeving

een leven als elk ander, maar

dat hij steeds

met een dankbaar hart heeft aanvaard.
Met een eenvoudige toewijding,

moed, en zorg heeft hij

zich ingezet voor zijn gezin.

Stilzitten kon hij niet,

steeds in de weer voor anderen.

Het valt ons allen zwaar,

afscheid te nemen.....

Lieve echtgenoot en vader

je glimlach en je zorgen zijn voorbij,
maar in ons hart staat voor altijd gegrift ;
je hartelijke eenvoud....

goedheid

geloof en vertrouwen

je vriendschap en moed

als een levende herinnering

aan alles wat je voor ons was
echtgenoot, vader, buur en vriend.
Help ons nu samen met moeder
verder te leven in liefde voor elkaar
zoals jij ons steeds hebt voor gedaan.
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