.. Gaat ook gij naar mijn wijngaard, en wat billijk

is zal ik u geven.’

BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

REMI VAN WETTER

Weduwnaar van wijlen Mevrouw
EUGENIE VAN HORCKE

Geboren te Schorisse, 20 juli 1868, en aldaar, gesterkt
door de HH. Sckramenten der stervenden en de
Pauselijke Zegen ,, In articulo mortis * godvruchtig
in de Heer ontslapen 26 januari 1959.
Lid van de Kerkfabriekraad en erelid van de bond
van het H. Hart.

Remi was een man die gewerkt en geieverd heeft
niet om de goederen dezer aarde te veroveren, maar
vooral om zich een schat te verzamelen voor de
eeuwigheid. Groot zal dan ook zijn vreugde zijn als
God hem geven zal, wat Hij heeft weggelegd voor
hen die Hem hebben bemind en trouw gediend op
deze aarde.

Als een goed kristen en diep gelovig mens heeft
hij steeds de Kerk bemind als zijn Moeder en Haar
gediend als een kind. Zijn gezin was zijn levenstaak
en matmoed en vertrouwen op Gods Voorzienigheid
aanvaardde hij de zorg voor een kroostrijk gezin.
Meer door zijn voorbeeld dan door woorden ging
hij hen voor in eer en deugd. Kalm en rustig en sterk
door het gebed ging hij door hetleven en kon zich
hier op aarde gedurende zijn lang leven verheugen
en verblijdenin de diepe genegenheid en liefde van
zijn kinderen. Zo zegent God hen die hun lot in Zijn
handen leggen. Zijn kinderen zullen treuren om zijn
heengaan maar zullen in hun hart zijn beeltenis
bewaren als een troostende herinnering aan goed-
heid en liefde.

Almachtige God, geef aan uw diencar, die een
vriend was van al ziin medemensen, door de wver-
diensten van Jezus-Christus het eeuwig geluk.

Dierbare kinderen, schoonkinderen en kleinkinde-
ren, de Heer ze7ene u om de grote liefde waarmee
gij mijn oude dag tot vreugde hebt gemackt, en
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waarom ik de Heer kon danken. God beware u in

onderlinge liefde en genegenheid. En mijn kind

priester, gedenk mijn ziel aan het altaar.

Tot weerziens hierboven. H. Hart van Jezus, wees
hem genadig. — Hij ruste in vrede.

kleinkinderen,
zijn kinderen,

VAN HORCKE - VANDEN BOSSCHE.
Danken U voor de blijken van genegenheid en gebeden,

rwaarde Heer Cyriel VAN WETTER, pastoor te Lozer,
bij de rouw die hen treft.

Heer en' Mevrouw Omer VAN DEN HEULE - VAN WETTER,

Hr en Mw Raphagl VAN WETTER - PERSOONS en kinderen,
De familien VAN WETTER - SCHIETTECATTE en

Mejuffer Marie VAN WETTER,
Mevrouw Prudent VAN RECHEM - VAN WETTER kinderen en

Mejuffer Yvonne VAN WETTER,

Mejuffer Ida VAN WETTER,
Heer Gabriel VAN WETTER,
Mejuffer Lea VAN WETTER,
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Van Overberghe Koster Lozer.




