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En souvenir de

MADAME

Julienne VAN WEYMEERSCH

épouse de Monsieur Rufin DEVOET

née a Renaix le 20 janvier 1925 et y
pieusement décédée le 14 septembre 1998,
réconfortée des derniers S. Sacrements.

Maman était bonne,
simple et amie de tous.
Elle nous aimait.
Elle nous manquera tellement.
Mais nous savons qu’elle continue
a veiller sur nous.

Rufin DEVOET, enfants, petits-enfants et
arriére petits-enfants,

Les familles VAN WEYMEERSCH-BEATSE et
DEVOET-VERLIEFDE,

vous remercient pour les marques de sympathie.

Funérailles Devos. Renaix.

1.

Dankbaar aandenken aan

MEVROUW
Julienne VAN WEYMEERSCH

echtgenote van de Heer Rufin DEVOET

geboren te Ronse op 20 januari 1925 en er
godvruchtig overleden op 14 september 1998,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Haar glimlach en haar zorgen zijn voorbij,
haar lieve aandacht voor de daagse dingen
die door haar hoofd en door haar vingers gingen
en alles wat zij was voor u en voor mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en ook geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tezamen om haar heengaan leden
en die zal blijven schrijnen na vandaag.

(A. van Wilderode.)

Rufin DEVOET, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen,

De families VAN WEYMEERSCH-BEATSE en
DEVOET-VERLIEFDE,

danken u voor de blijken van medeleven.







