Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
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TOT VROME GEDACHTENIS
AAN DE HEER

Oscar VANDE CATSIJNE

echtgenoot van Mevrouw

Elvire LELEU

Ere-Burgemeester van St. Kornelis-Horebeke
Ere-Voorzitter v. d. plaatselijke Boerengilde
Rustend Onderwijzer

Lid van de Bond van het H. Hart

Lid van de Bond der gepensioneerden
Lid v. d. Broederschap v. d. H. Cornelius
en andere vrome genootschappen.

Geboren te Nederbrakel op 30 augustus 1891 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Sint-Kcr-
nelis-Horebeke op 29 november 1969, gesterkt
door de genademiddelen van Onze Moeder de
H. Kerk.

Gedenk zijn sterven, maar nog meer zijn
leven, dat goedheid was en trouw.

Doorheen onze smart en de pijn om het af-
scheid licht het leven van papa op. Wie
hem gekend heeft als opvoeder waardeerde
in hem zijn potentieel aan menselijke in-
zet en zijn dynamisme. Zijn geloof hield
in hem de hoop levend, ook als zware be-
proevingen hem niet bespaard bleven. Hij
liet zich niet in de war brengen door theo-
rieén en woorden, die komen en gaan. Maar
bewust van ons onderweg zijn in dit leven,
wist hij van alles de waarde te schatten.
Vader was vroom, hij bad in de stilte, maar
getuigde te gepasten tijde ook metterdaad
van zijn engagement. Hij leefde het ons voor,
zonder menselijk opzicht, eerlijk en trouw
te zijn. Trouw aan het gegeven woord en
trouw aan zijn vrienden. Dank zij zijn con-

tact met Jezus, de Heer, kon hij voor de
anderen leven, en daardoor werd hij een
openbaring, een genade, een teken van Gods
aanwezigheid voor de zijnen.
Met een twinkeling in de ogen troostte hij
ons, want zijn gevoel voor humor was een
belangrijk element in de familiale gezellig-
heid van ons ouderlijk huis. Eenvoud maak-
te hem toegankelijk voor allen.
Brachten zijn bezigheden hem in contact
met groten, toch ging zijn voorkeur uit naar
kleinen en geringen, die hij met woord en
daad terzijde stond.
Maar wat wij, zijn kinderen, nooit vergeten
is zijn toewijding aan ons, en bovenal zijn
trouw aan mama, met wie hij z6 vergroeid
was, dat hij, tot zijn laatste zucht, zonder
haar niet kon.
Papa’s leven is een troost voor oms, wij we-
ten onze droefheid opgenomen in Gods vre-
de die ons met hem verbonden houdt.

Over de zee van zijn ogen

gaan wij scheep naar een weleer

groot en schoon van mededogen.

Mevrouw Elvire VANDE CATSIJNE-LELEU,

Dokter en Mevrouw Leon VANDE CATSIJNE-
DE MEERSMAN,

Mevrouw Doctor Juris Frans VANDE CATSIJ-
NE+-BEKAERT,

De Heer en Mevrouw Jozef VANDE CATSIJNE-
DE COCK en kinderen,

Zuster Liesbeth (Odila) VANDE CATSIJNE,

De Heer en Mevrouw Marc VANTIEGHEM-(VAN-
]3E CATSIINEt)-VANDE CATSIJNE en kin-
eren,

De families VANDECATSIJNE, VAN MAELDER-
GEM, LELEU en VERROKEN,

danken voor uw christelijk medeleven.

Uitg. H. Bauters, St. Kornelis-Horebeke.




