Lief Vrouwke, ik kom niet om te bidden,
maar om een poos bij U te zijn...

Lief Vrouwke, nu mag ik bij U verpozen
voor . altijd...

(Gezongen door onze lieve overledene

op haar laatste levensdag.)

+

Gedent wij dankb

Zuster MARIE-JOSEPHINE

(Mejuffrouw Maria VAN DE MAELE)

geboren te Erembodegem 18 december 1907

aan de Heer toegewijd door de kloostergeloften

2 oktober 1928

zij ging naar het Vaderhuis terug te Opbrakel
gesterkt door het Sakrament van de zieken

12 augustus 1991

Zuster Marie-Josephine was een ziel van gebed,
van offer, van dienende liefde. Met grote dank-
baarheid blikken wij terug op het verdienstvolle
leven van Zuster Marie-Josephine te Michelbeke,
Vilvoorde en Etikhove. Zij heeft daar haar rijke
talenten gegeven aan de jeugd.

Als overste te Sint-Agatha-Berchem had zij een
oprecht moederhart voor haar medezusters.
De parochiegemeenschap « Caritas-Berchem », de
Sint-Jozefs- en Sint-Albertusschool zeggen dank
aan Zuster Marie-Josephine voor haar actieve
hulp. Steeds mocht men op haar beroep doen.

Vele jaren stond zij in dienst van de Heer in
kapel en sacristie. Na zo'n morgenwijding be-
zocht de Heer haar door de ziekte, die zij edel-
moedig gedragen heeft voor haar bruidegom.
Dank de Heer voor het mooie leven en voor-
beeld van Zuster Marie-Josephine.

De Oversten en de Zusters van Sint-Franciscus
De families Van de Maele - Van Vaerenbergh

danken U voor uw gebed en medeleven.

Druk. L. De Ruyver - Brakel




