Daar waar liefde en vriendschap
aanwezig zijn,
daar is God.

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Marie VANDEMAELE
echtgenote van de heer Jozef VAN DIJCKE
Zij werd geboren de 30 januari 1903 te
St-Maria-Oudenhove, en is godvruchtig overleden
te Zottegem de 9 september 1983, gesterkt door
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

" Al weldoende ging zij rond ,, !

Zo zouden wij het leven van onze dierbare over-
ledene kernachtig kunnen resumeren.

Voor haar echtgenoot was zij een liefthebbende
vrouw die hem innig gelukkig maakte met gans
de genegenheid die zij maar geven kon. Voor
haar familie was zij steeds klaar om in te sprin-
gen, te helpen, geborgenheid te schenken bij wie
ze maar kon. Voor buurt en parochie was zij
steeds in de weer. Een werkzame vrouw, maar
wiens werkzaamheid niet geleid werd door bere-
kening, maar enkel door een diep kristelijke
geest van dienstbaarheid en inzet.

Deze levenswijze werd geinspireerd door haar
natuurlijke geaardheid, maar tevens door een
diep geloof, een werkelijke godsvrucht, een zoe-
ken naar Gods wil, een verbonden leven met

—_—

Hem in Christus door gebed en sakramenten. Zij
vond in het gebed zo een kracht, dat zij aan
dat gebed hield tot de laatste dagen en uren die
haar hier op aarde gegeven werden.

Zij mocht dan ook het geluk ervaren van veel
wederliefde, vooreerst van haar echtgenoot, die
gans zijn leven ook aan haar ten volle schonk en
die in haar ziekte haar standvastig nabij bleef.
Zij ervaarde de vreugde van de dankbaarheid
van familieleden en' vrienden en een goede en
fijne verzorging in het huis waar zij rust gaan
zoeken was.

Wij geloven dat dit leven vervuld was van
God en dat God nu ook voor eeuwig de vervul-
ling van dit leven zal zijn. Daarvoor willen wij
verder bidden en in de Heer met haar op een
nieuwe wijze verbonden blijven.

Dierbare echtgenoot, het is mijn diepe wens
dat gij vanuit ons geloof dankbaar blijft voor het
goede uit het verleden en in het geloof een ster-
ke man blijft, die zijn leven zinvol weet te hou-
den. Beste zuster, nichten, neven, familieleden
en vrienden, gij allen die mij genegen waart en
verzorgd hebt, dank voor alles en blijft mij in
gebed indachtig !

Dat zij dpor Gods barmhartigheid in vrede ruste!

De families : VANDEMAELE, VAN DIJCKE,
VAN DER STICHELEN en DE POORTER
DANKEN U oprecht voor de blijken van
diepe rouw en kristelijke deelneming.
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