Liefdevol aandenken aan

De Heer

Hij werd geboren te Munkzwalm
op 30 maart 1924
en is onverwacht van ons heengegaan
in het Auroraziekenhuis te Oudenaarde
op 7 januari 2003,
gesterkt door het H. Sacrament in extremis.

Zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen

en de families Van de Mergel - Vande Putte -

Thomas en Van Huffel
danken u voor uw blijken van medeleven.

We zullen je altijd missen

om je liefde en trouw

om je zorg voor ons gezin

om de volle inzet in alles wat je deed.

We zullen je missen elke dag in kleine,
eenvoudige dingen.

Maar in ons hart

zal je met ons samen blijven.

Dank om voor wat je was.
Dank om wie je was,
om wat je blijft..

Een namis ter nagedachtenis aan Roger
zal opgedragen worden
in de Sint-Mattheuskerk
van Munkzwalm op zondag
2 februari 2003 om 10.00 uur.
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