Geloofd zij Jexus-Christus. Amen.
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i
Bid opdat de Heer zijn seuwige liefde
schenke aan de heer

Marcel-Antoon Vandeputte

Echtgenoot van Mcvr. Alida Janssens

Geboren te Maarke-Kerkem op 29 october 1912 en
schiclijk overleden te Ronse op 11 october 1971.

Versterkt door het H.Oliesel.

Voor allen geldt dezelfde wet: ons aards bestaan is
een geleidelijk overgaan naar het volle Leven bij God
Bij ons laatste stap, die wij ’ dood’ noemen, visren
wij in waarheid onze definitieve geboorte: een ge-
boorte die nooit meer zal uitlopen op de dood.

Zalig zijn wij die alles beseffen, door het Geloof dat
God ons mededeclde; zalig ook, omdat wij weten dat
wij ten volle mogen rekenen op Gods barmbartig-
heid en vergiffenis.

De dierbare overledene was een goed en moedig
man: het leed dat zijn onverwacht sterven veroor-
gaakt valt er des te piinlijker om bij zijn echtgenote,
zijn kinderen en kleinkinderen, nu niet het minst bij
zijn diep-beproefde moeder. — Jezus, Gij hebt ge-
weend bij het graf van uw vriend Lazarus: Gij be-
grijpt onze smart. Geef ons kracht en steun in deze
moeilijke dagen. — Maria, die eens aan de voet van
et kruis hebt gestaan terwijl uw Zoon er het bitter-
ste lijden voor ons verduurde, help ons aanvaarden,
en in stilte bidden om troost.

Liefste Alida, beste Kinderen en Kleinkinderen,
nog lange gelukkige jaren samenleven mochten wij
verhopen. De wrede dood slaat onze schone plannen
stuk, maar kan onze oprechte liefde voor elkaar niet

raken. Integendeel: meer dan coit zijn wijnu in ge-
dachten en gebed verenigd.

Moeder, a! lijdt uw hart nog zé6 fel, enal isuw
smart nog z6 diep, betronw op God: wij zien clkaar
allen eens terug voor altijd.

Druk. Portois Schorisse.

.z.

Mevrouw Marcel VANDEPUTTE geboren Alida
JANSSENS;

Mevrouw Weduwe Hubert VANDEPUTTE-VA-
LEPYN;

Heer en Mevrouw Hubert VANDEPUTTE -DE
VOS en kinderen;

Heer en Mevrouw Ghislain GABRIEL-VANDE-
PUTTE en kinderen;

De familie Vandeputte-Valepyn;
De familie Janssens-Battiav:

danken innig om Uw blijken
van sympathie en deeineming.




