“Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvang het Rijk dat voor u gereed is
vanaf de grondvesting der wereld.”

Dankbaar aandenken aan

.l_

Mevrouw

Marie VANDEPUTTE

Geboren te Elzele op 15 oktober 1904 en overleden
in het rustoord “Haagwinde " te Maarke-Kerkem
op 25 januari 2001, gesterkt door de ziekenzalving.

Haar neven en nichten
en de families Vandeputte & Stichelbaut
danken U voor uw genegenheid en

uw blijken van medeleven.

De namis zal opgedragen worden op zondag
4 maart 2001 om 10 uur in de parochiekerk
te Schorisse.

Ontdaan zitten we hier, God.

Die ons zo lief en dierbaar is

hebben wij uit handen moeten geven

en moeten leggen in Uw handen.

Alleen het lichaam rest er nog

en onze warme herinneringen.

Wij vertrouwen erop

dat Gij haar opneemt

in uw aandacht

en dat Gij de pijn verzacht

van ons verdriet.

Wees ook voor ons, die achterblijven
een God van erbarmen en ontferming.
Sterk ons voor de dagen die komen,
mogen wij elkaar tot steun zijn.

Mijn beste dank voor al de goede zorgen
en de vele attenties.

Dit alles was mij zeer aangenaam.

In alle eenvoud ben ik zeer gelukkig geweest.
Vaarwel en tot een later wederzien.
Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055/ 31.11.33.




