Daar alleen kan liefde wonen,
daar alleen is het leven zoet,
waar men stil en ongedwongen,
alles voor elkander doet.

Dankbaar aandenken aan
de heer

Remi Vandeputte
weduwnaar van Mevr. Zoé Vandergheynst
Geboren te St.-Kornelis-Horebeke

op 14 juli 1907 en in de Heer ontslapen
te Rosieres St.-André op 15 maart 1999

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families Vandeputte - Verloo - Marist
danken U voor de blijken van oprecht
medeleven en gebed.

Namis op 18 april 1999 om 10u
in de St.-Pieter kerk te Schorisse.

Vader,

Je handen hebben steeds voor ons gewerkt,
je hart voor ons geklopt,

je ogen hebben ons tot het laatste

ogenblik gezocht,

je wilde nog zoveel zeggen,

maar je had niet meer de kracht

je bent in stilte weggegaan,

omringd door al de uwen.

Rust nu maar uit, we vergeten je niet,

Jje zal altijd bij ons blijven.

Troost jullie, ik ben niet ver, juist aan de
andere kant moeder gaan vervoegen.
Met zeer veel dankbaarheid voor de vele
goede zorgen verlaat ik deze wereld,
maar de draad is niet afgebroken,

alleen onzichtbaar geworden.

Denk aan mij en bid voor mij.




